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GEDICHT 
 

Najaarslaan 
Jacqueline van der Waals 
  
Ik keek in de gouden heerlijkheid 

Van een najaarslaan, 
Het was of ik goudene deuren wijd 

Zag openstaan, 
Het werd mij, toen ik binnen ging, 
Of ik door gouden gewelven liep: 
Ik aarzelde even, ik ademde diep, 

Diep van verwondering. 
Ik voelde mij eerst als een kindje, 

dat stout 
Doet wat verboden is; 

Ik sprak: ‘Zijn voor mij die 
gewelven gebouwd? 

Ben ik zoo rijk, dat van louter goud 
De gang mijner woning is?’ 

Toen sprak ik: ‘Deze gouden grot 
Is immers geen menschenpaleis.’ 
Ik sprak: ‘Het is een betooverd 

slot, 
Dat lang op sprookjeswijs 

Geslapen heeft en stil gewacht, 
Op één, die de poorten ontdekken 

zou, 
De doode gewelven wekken zou 

Van ‘t huis, dat ieder 
menschenhuis 

Te boven gaat in pracht.’ 

 
Ik sprak: ‘Hoe ben ik zoo rijk, zoo 

rijk! 
Hoe ben ik zoo rijk, mijn God! 
Welk aardsche woning is gelijk 
Aan dit, mijn sprookjesslot?’ 

Trotsch, of ik een prinsesje waar, 
Ging ik door ‘t goud; 

Aan beide zijden stonden daar, 
Schragend de gangen, hoog en 

zwaar, 
De zuilen opgebouwd. 

Waar gouden de portalen zijn, 
Hoe zullen daar de zalen zijn! 

Ik zag aan ‘t einde van mijn pad 
Een kleine ronde poort, 

Als blauw saffier in goud gevat, 
En haastig, vol verlangen trad 

Ik door de gangen voort. 
Ik sprak: ‘Als bij mijn aankomst 

wijd 
Die poorten openstaan, 

In welk een groote heerlijkheid 
Zal ik dàn binnengaan, 

Indien van goud de gangen zijn, 
Hoe groot moet mijn verlangen 

zijn, 
De zalen in te gaan!’ 

 



 

 

3 

KERKDIENSTEN 

 

 
September 

1 
Voorganger: Mieke Felix 
Ouderling: Marjan Blok 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Zach. 8:4 en 8:20-23; Ef. 6: 10-20; Marc. 8: 22-26. 
Collecte: Gevangenispastoraat 
Kindernevendienst: Vera Bijma 

8 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Gerke Visser 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Deut. 4: 1-2 en 9-20; Jak. 1: 17-27; Marc. 8: 27 - 9: 1. 
Collecte: Centrale Kas VPKB 
Kindernevendienst: Jantine Spilt 
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15 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Philipp Bratfisch 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Jes. 45: 20-25; Jak. 2: 1-18; Marc. 9: 14-29. 
Collecte: Protestants Sociaal Centrum (PSC) 
Kindernevendienst: Jos 
Jonderendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 

22 
Voorganger: Mieke Felix 
Ouderling: Anne-Merel Meijer 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Deut. 13: 2-6; Jak. 3:16 - 4:6; Marc. 9: 30-37. 
Collecte: Theologische Faculteit Brussel 
Kindernevendienst: Michiel Ruiter 

29 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Marjan Blok 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Num. 11: 24-29; Jak. 4:11-17; Marc. 9: 38-50. 
Collecte: Kirinda (partnerschap) 
Kindernevendienst: Ida van Dessel en Joyce 
Jonderendienst: Wolf Jacobs 

 
Oktober 

6 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Gerke Visser 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Mal. 2: 10-16; Hebr. 3: 1-6; Marc. 10: 1-16. 
Collecte: Gebouwen (kerk en pastorie) 
Kindernevendienst: Jantine Spilt 
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13 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Philipp Bratfisch 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Deut. 15: 1-11; Hebr. 3: 7-14; Marc. 10: 17-31. 
Collecte: Diaconaat 
Kindernevendienst: Vera Bijma 
Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 

20 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Anne-Marel Meijer 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Jes. 29: 18-24; Hebr. 4: 12-16; Marc. 10: 32-45. 
Collecte: Protestantse Solidariteit 
Kindernevendienst: Jos 

27 
Voorganger: Mieke Felix 
Ouderling: Marjan Blok 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Jes. 59: 9-19; Hebr. 6: 9-12; Marc. 10: 46-52. 
Collecte: Ruanda 
Kindernevendienst: Joyce 
Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 
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November 

3 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Gerke Visser 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Job 19: 23-27a; Hebr. 7: 23-28; Marc. 12: 18-27. 
Collecte: Gebouwen (Kerk en pastorie) 
Kindernevendienst: Jantine Spilt 
Jongerendienst: -- 

10 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Philipp Bratfisch 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Lev. 19: 1-2 en 9-18; Hebr. 9: 11-14; Marc. 12: 28-34. 
Collecte: Theologische Faculteit Brussel 
Kindernevendienst: Michiel Ruiter 
Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 

17 
Voorganger: Mieke Felix 
Ouderling: Anne-Merel Meijer 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Ex. 30: 11-16; Hebr. 10: 19-25; Marc. 12:38 - 13:2. 
Collecte: Protestants Sociaal Centrum 
Kindernevendienst: Vera Bijma 
Jongerendienst: -- 
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24 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Marjan Blok 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Sef. 1: 14 - 2:3; Openb. 1: 1-8; Marc. 13: 14-27. 
Collecte: Kirinda (partnerschap) 
Kindernevendienst: Joyce 
Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 

 
December 

1 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Gerke Visser 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Zach. 14: 4-9; 1 Tess. 3: 9-13; Luc. 3: 1-6. 
Collecte: Gebouwen (Kerk en pastorie) 
Kindernevendienst: Jos 
Jongerendienst: -- 

8 
Voorganger: Ernst Veen 
Ouderling: Philipp Bratfisch 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Mal. 3: 1-4; Fil. 1: 3-11; Luc. 3: 1-6. 
Collecte: Vluchtelingenhuis 
Kindernevendienst: Michiel Ruiter 
Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 
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15 
Voorganger: Luc Nijs 
Ouderling: Anne-Merel Meijer 
Organist: Henk Corporaal 
Teksten: Sef. 3: 14-20; Fil. 4: 4-9; Luc. 3: 7-18. 
Collecte: Kirinda (partnerschap) 
Kindernevendienst: Vera Bijna 
Jongerendienst: -- 

22 
Voorganger: Mieke Felix 
Ouderling: Marjan Blok 
Organist: Joop van der Horst 
Teksten: Micha 5: 1-4a(6); Hebr. 10: 5-10; Luc. 1: 39-45. 
Collecte: Ruanda 
Kindernevendienst: Joyce 
Jongerendienst: Wolf Jacobs en Ida van Dessel 
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GEMEENTENIEUWS 

Gespreksgroep 
Op dinsdag 15 oktober en donderdag 24 oktober om 14:00 uur 
organiseert ds. Judith Van Vooren (Brussel) een tweedelige 
gespreksgroep over het thema “Voormoeders van Jezus”. 
 
In deze bijbelstudie willen we stilstaan bij de ‘voormoeders’ van 
Jezus. Het gaat dan met name om de vrouwen die genoemd worden 
in het geslachtsregister van Jezus zoals we dat bij Mattheüs vinden 
(Mt 1: 18-25). Al deze vrouwen hebben een bijzonder levensverhaal 
en samen bereiden ze de weg voor een bijzondere zoon. Tijdens de 
middagen is er ruimte voor tekstonderzoek, vragen en gesprek. 
 
Het is ook mogelijk één van beide bijeenkomsten bij te wonen.  
 
Mariakapel, koffiekamer, dinsdag 15 september en donderdag 24 
september, beide keren om 14:00. 

Kerkenraadsvergadering 
De eerstvolgende vergaderingen van de Kerkenraad zullen zijn op 
donderdag 26 september en donderdag 24 oktober: aanvang 19:30 
uur in de Mariakapel. 

Seniorengroep 
Er bestaat in onze kerk al heel lang een seniorengoep, die 
maandelijks bijeenkomt. We spreken over alles wat ons bezighoudt, 
van kleinkinderen en kwalen tot aan politiek en de problemen van 
deze wereld. Op dit moment zijn we met negen, maar nieuwe 
deelnemers zijn van harte welkom.  
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Ook als je enkel maar eens een bijeenkomst wilt bijwonen om de 
sfeer te proeven. laat het dan even weten aan Trix Eisenhardt: 
trixeisenhardt@hotmail.com of 0484-77 69 91 

Schoonmaak 
Met de collectieve schoonmaak van de Mariakapel is nu met een 
groep vrijwilligers begonnen. Ik hoop dat iedereen beseft dat dat 
best veel werk is. Meer vrijwilligers zijn welkom. Om niet te 
zeggen: broodnodig. Dat geldt trouwens ook voor het maaien van 
het kerkelijke gras. Als het maaien bij de koffie ter sprake komt, 
lijken altijd wel enige aanwezigen bereid dat te doen. Maar er 
gebeurt niks. Het gras staat al weer tamelijk hoog ..... 

Kerkbrief 
De redactie van de Kerkbrief laat graag weten dat bijdragen 
welkom zijn. Als u plannen in die richting hebt, overleg dan wel 
eerst even met de redactie. Wel moeten we ons beperken tot uw 
eigen teksten. Iets overnemen uit boek of tijdschrift dat u mooi of 
toepasselijk vindt, is niet toegestaan. Dan komen we in de 
problemen met auteursrechten. Uw teksten worden ingewacht door 
Joop van der Horst joop.vanderhorst@kuleuven.be 
 
KЕRSTLIEDEREN ZINGEN 
Ook dit jaar hopen we in de Adventstijd weer vier zangavonden te 
organiseren. Traditie-getrouw op vier donderdag-avonden, in de 
Mariakapel, en steeds van 19.00 tot 20.00 uur. Noteer maar vast de 
data:  

• donderdag 28 november 
• donderdag 5 december 
• donderdag 12 december 
• donderdag 19 december 

Het zal dit jaar voor de zesde keer zijn dat we dit organiseren.  

mailto:joop.vanderhorst@kuleuven.be
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De opzet blijft dezelfde als in voorgaande jaren, ook al kan de 
keuze van de liederen variëren. 
 
De bedoeling is dat we gekende kerstliederen zingen. Er bestaan 
wereldwijd eindeloos veel kerstliederen, waaronder veel schoons; 
maar hier staan enkel de bekende liederen centraal, de evergreens, 
de gouwe ouwe. Nu zal er voor iedereen toch ook wel wat 
onbekends tussen zitten, omdat we nadrukkelijk zowel uit de 
protestantse als uit de katholieke traditie onze voorbeelden plukken. 
Dat heeft ook te maken met de opzet: die is niet beperkt tot 
protestantse kring. We proberen liefhebbers uit alle richtingen te 
trekken: even goed onze katholieke vrienden, alsook de 
reformatorische en de evangelische, en niet minder ook degenen die 
zich met geen enkele kerk verbonden voelen. Al wie zingen wil, is 
welkom. En zo werkt het ook, leert ons de ervaring van de voorbije 
jaren. 
 
Je moet ook volstrekt geen geoefende zanger zijn. En hier krijg je 
de kans om ook eens een nieuw lied te leren. Het is beslist geen 
concert. Wat de eerste keer nog niet zo goed gaat, doen we gewoon 
nog eens over. En wie echt niet zingen kan of wil, maar het wel 
gezellig vindt om erbij te zijn, is ook van harte welkom. Enkel maar 
luisteren is ook goed. 
 
Met de instrumentalisten oefenen we van 18.00 tot 19.00 uur (of in 
voorkomende gevallen al wat eerder); en zingen doen we van 19.00 
tot circa 20.00 uur. 
 
We voorzien voor na afloop warme chocolademelk en ander 
drinken, om nog wat na te praten. 
 
Voor nadere inlichtingen: 
Joop van der Horst, joop.vanderhorst@kuleuven.be 
0486-98 64 73 

mailto:joop.vanderhorst@kuleuven.be
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MEDITATIE 
Sefanja 1:7-13 
Wees stil voor God, de HEER, de dag van de HEER is nabij!. Zo 
opent het boek Sefanja. Sefanja is een minder bekende profeet uit 
de zevende eeuw voor Christus. Zijn naam betekent letterlijk; De 
Heer beschermt. Wees stil, zegt Sefanja, laat Hem die de bron van 
liefde is je beschermen. Want zijn dag is nabij, Zijn komst is nabij. 
Dat lijkt een verwijzing naar het laatste Oordeel. Sefanja beschrijft 
hoe God dan de mensen zal beoordelen. 
 
Matteüs 13:1-23 
Dan zal Ik Jeruzalem met lampen doorzoeken en straf Ik hen die 
rusten als wijn op de droesem, zij die denken: De HEER doet geen 
goed en geen kwaad. 
 
Een opmerkelijke metafoor, mensen die rusten als wijn op de 
droesem. Dat wil zeggen dat de wijn helemaal stil staat, want de 
droesem blijft op de bodem van het glas liggen. De wijn beweegt 
niet, ze wordt niet gedronken. In dit geval lijkt het te gaan om 
mensen die niet het goede en niet het kwade zien, die door niets 
beroerd worden. Ze zijn gelijkmatig, dat wel, maar ze zullen nooit 
eens boos worden om onrecht, of ontroerd raken door een glimlach 
of door een vriendelijk gebaar. Het maakt allemaal niet uit, goed 
noch kwaad doen er in wezen toe. Sefanja keert zich tegen deze 
mensen die als wijn op de droesem zijn, die niet denken dat de 
HEER goed noch kwaad doet, voor wie het allemaal niet uitmaakt. 
Want de plicht het goede te doen heeft iedereen, en ieder mens 
komt vroeg of laat het goede of kwade tegen en moet dan de keuze 
maken. Goed en kwaad komen we overal tegen, of we willen of 
niet. En is het dan niet beter dit in te zien? 
 
Iemand zei me deze week; we moeten altijd in de spiegel blijven 
kijken. We moeten ook inzien wanneer we iets fout doen. En dat 



 

 

13 

klopt. Juist omdat God van ons houdt, kunnen we de moed 
opbrengen om te zien; “Hé, daar ging ik de mist in”. Want hoewel 
mensen elkaar gemakkelijk en snel veroordelen, doet God dit niet. 
God begrijpt ons, Hij geeft ons eindeloos veel kansen. Als we 
inzien dat we iets fout doen, loopt ons ego misschien wel even een 
deuk op, maar tegelijkertijd leert het ons hoe we kunnen omkeren, 
om weer opnieuw dichtbij God te kunnen leven. Zo kan ons leven 
een genadevolle zoektocht worden waarin we het goede en kwade 
tegenkomen, in onszelf en in anderen. En zo kunnen we ons steeds 
opnieuw te wortelen in de bron van al het goede. 
 
In de gelijkenis over het koninkrijk van de hemel lezen we dat ook; 
we moeten leren ons te wortelen, terug te keren naar God en Zijn 
liefde, en daarin groeien en sterk zijn, met vallen en opstaan. Het is 
niet gemakkelijk, het kostbare zaadje van het goede kan ook 
worden opgevroten door vogels. De jonge tere plantjes die zojuist 
ontsproten waren, kunnen verschroeid worden door de zon. Jonge 
plantjes raken soms verstikt door distels. Daarom moeten de 
wortels van vertrouwen ontwikkelen, van hoop, en niet opgeven. 
Jezus geeft ons daarom een praktische aanwijzing; Zaai niet zomaar 
ergens. Zonder zelfreflectie zien we niet waar we zaaien. Wijsheid 
en inzicht komt door onze ogen te blijven openen, ook en vooral 
voor onszelf. En dan kan Zijn Woord ons helpen, als we het 
overdenken, in verband brengen met ons eigen leven. Wij mogen 
dus niet op onze lauweren rusten. Wij moeten het Woord proberen 
te begrijpen en er naar handelen. 
 
Vandaar wellicht dat Sefanja hamert op het inzicht in goed en 
kwaad. Wie het kwade niet wil zien, zal het goede mislopen. En wie 
denkt het kwade te kunnen doen, zal de prijs ervoor betalen. 
Sefanja zegt hierover: Deze mensen zullen wel huizen bouwen, 
maar er niet in wonen, Zij zullen wel wijngaarden planten maar de 
wijn niet drinken. 
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Dat lijkt nog altijd op te gaan. Want ook nu nog geldt dat wie rijk is, 
maar geen liefde ervaart, niet omziet naar anderen, vaak niet geniet 
van de vruchten van zijn of haar arbeid. 
 
Jezus zegt ons keer op keer de goede keuze te maken, en daarvoor 
is inzicht essentieel. Want zelfinzicht of inzicht in de dingen ligt 
niet zomaar voor het oprapen en niet zomaar voor de hand. “Jullie 
zullen goed luisteren, maar toch niets begrijpen, en jullie zullen 
goed kijken maar toch geen inzicht hebben." Kijken is iets anders 
dan inzicht. Inzicht gaat verder. 
 
Dat zien we ook als Jezus met de Farizeeën in gesprek gaat. De 
Farizeeën waren heel geleerd, tien jaar lang leerden zij de Wet, de 
Tora, uit het hoofd. Zo dachten daarom vervuld te zijn van de 
waarheid met een hoofdletter W. En omdat ze alles dachten te 
weten, dachten ze niet meer na… Ze herhaalden alleen nog de 
geboden en verboden uit de Tora en lazen letterlijk anderen de Wet. 
En Jezus prikte daar geregeld met een enkele vraag doorheen. Je 
mag niet aren plukken op de Sabbat, zeiden de Farizeeën. Wat deed 
David dan toen hij met zijn metgezellen honger leed? vroeg Jezus 
hen. Gaat honger niet boven geboden, gaan mensen niet boven 
regels en wetten? We hebben dus niet alleen kennis nodig, we 
hebben daarnaast behoefte aan een diep begrip. En Jezus vertelt in 
Matteüs dat dit de reden is dat hij in gelijkenissen onderwijst. Een 
gelijkenis is niet altijd meteen duidelijk; we moeten ons best doen 
te begrijpen wat Hij bedoelt. Een gelijkenis is een wegwijzer; het 
zegt je niet 1-2-3 hoe het zit, maar het zegt; daar moet je naar op 
zoek, daar moet je over nadenken. Een gelijkenis is geen kant-en-
klaar-antwoord, het zet ons aan het denken; Wat bedoelt Jezus hier 
mee? Wat heeft deze gelijkenis te betekenen? Want ons hart is 
afgestompt, en we moeten eerst weer onze ogen openen en zoeken 
met heel ons hart en verstand. Het hart in het koiné-Grieks waarin 
het NT is geschreven, is καρδιά. U herkent het woord cardioloog er 
vast in. Het betekent daarnaast ook; kern, pit, zaad. Het hart is de 



 

 

15 

kern in ons, het zaad dat door God in ons gezaaid is. Het is afgeleid 
van het Hebreeuws waarin het woord voor hart, ֵבל  (lev,levav), wat 
niet zozeer de zetel van het gevoel is, maar juist van het verstand. 
De Bijbel zegt ons daarom; jouw kern is je hart en je verstand, denk 
na, voel, span je in. Jullie kregen ogen om te zien, oren om te 
horen. Gebruik ze dan ook! 
Een leerling van een beroemde rabbijn zei eens tegen zijn 
leermeester; “Ik heb de Tenach, ons Oude Testament, heel vaak 
gelezen, ik ben er wel tien keer in zijn geheel doorheen gegaan!” 
Waarop de rabbijn hem antwoordde: “En is de Tenach ook maar één 
keer door jou heen gegaan?” We kunnen teksten lezen als regels en 
geboden, als geschiedkundige feiten, als verhalen. Maar altijd blijft 
diezelfde vraag open staan; Had deze tekst betekenis voor jou? 
Werd je erdoor geraakt? Vinden we hierin een diepere waarheid? 
Als we die vinden, dan gaat die verder dan boekenwijsheid en 
weetjes en feitjes. De Baal Shem Tov, een van de grootste Joodse 
wijsgeren ooit, zei eens: 
“Het is onmogelijk om daadwerkelijke waarheid te vinden, zonder 
daarbij ook de liefde aan te treffen. En het is onmogelijk om liefde 
te ervaren zonder de waarheid te vinden.” 
 
Waarheid en liefde gaan altijd samen. Zonder besef van goed en 
kwaad is er geen waarheid en is er ook geen liefde. Enkel met het 
hart kan je goed zien, schrijft Antoine de Saint-Exupéry in zijn 
beroemde boek Le Petit Prince. Dan pas kan het zaadje ontkiemen, 
kan het opschieten, stevig worden en uitgroeien tot een boom die 
vrucht dragen zal. 
 
Bernd Hirschfeldt 
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IN HET NIEUWS 

Een gure wind 
 
Eigenlijk had op deze plaats weer een interview moeten staan. Deze 
keer een interview met Kelly Keasberry. Keasberry is in de voorbije 
periode verschillende keren in onze kerk gastvoorganger geweest. 
Reden genoeg om te proberen haar wat nader te leren kennen. Wie is 
Kelly Keasberry? 
Helaas is dat interview niet meer mogelijk. Het geval wil namelijk 
dat Kelly Keasberry de VPKB verlaten heeft. 
Ik denk dat deze stap van Keasberry een schokgolf in de hele VPKB 
teweegbrengt. En dat hierover het laatste woord nog niet gezegd is. 
Ja, dat het gesprek hierover in feite nog moet beginnen. Kelly heeft 
zelf in een blog haar stap gemotiveerd. Ik citeer uit haar blog: 
 

Zondag heb ik iets gedaan waarvan ik nooit had verwacht dat 
ik het zou doen. Als gastpredikant ben ik de kerk uitgelopen 
en heb ik mijn figuurlijke toga aan de wilgen gehangen. Ik zal 
deze maand mijn laatste preken in Belgische kerken geven en 
daarna alleen nog af en toe in Nederland als ecotheoloog. Ik 
had nooit gedacht dat het zover zou komen, maar nu ik het 
gedaan heb: wow, wat voelt dat goed. 
 
De aanleiding was dat na afloop van de kerkdienst twee heren 
(ouderlingen vermoed ik) naar me toe kwamen om me te 
ondervragen. Ik was zo vrij geweest om het verhaal van Jezus 
die over het water loopt, allegorisch uit te leggen, en zelfs een 
tekst uit het boeddhisme aan te halen. Een predikant heeft de 
taak en verantwoordelijkheid om de rechte leer te brengen, 
zeiden ze, de gemeente is kwetsbaar, en als jongeren niet 
horen wat te geloven, veroorzaak je verwarring. 
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Alle begrip voor hun bezorgdheid, maar daar kon ik niet in 
meegaan. Ik legde uit dat ik het als theoloog als mijn taak zag 
om jongeren in een complexe en superdiverse 
informatiemaatschappij meerdere perspectieven aan te 
bieden, en hen te helpen om zo hun eigen geloofsweg te 
vinden, in plaats van hen te vertellen wat te geloven. 
 
Het gesprek eindigde met een pijnlijk kruisverhoor, waarbij 
deze heren me wilden dwingen om kerkelijke dogma’s te 
bevestigen of te weerleggen. Mijn uitleg werd niet toegestaan, 
ik mocht enkel antwoorden met ja of nee. Je zou toch denken 
dat we de tijd van de Inquisitie allang voorbij waren. Ik 
bedankte deze mannen vriendelijk voor het teken dat ze me 
hadden gegeven, dat het tijd was om te gaan. 

 
Is het voorval uitzonderlijk? Nee, helaas is dit voorval, in wisselende 
gedaante, allerminst uitzonderlijk. Velen van ons hebben iets 
dergelijks meegemaakt. Ook al hebben we daar misschien 
verschillend op gereageerd. De gure wind van de orthodoxie blaast 
ook door de VPKB. Niet zelden gepaard gaande met een 
verontrustende dosis fundamentalisme. Nee, uitzonderlijk is het niet, 
en het verschijnsel neemt snel toe in kracht. Dat is eigenlijk het meest 
zorgelijke. Keasberry is zich daar ook van bewust. In het vervolg van 
haar tekst verwijst ze naar vergelijkbare ontwikkelingen in andere 
landen: 
 

Ik ben deel geworden van wat bekend staat als de 
Great Pastor Resignment (Grote Predikantenstop), 
die ontstond in de nasleep van de pandemie. 

Persoonlijker: 
 

Al sinds mijn theologiestudie heb ik het predikantschap 
overwogen, maar met vallen en opstaan, en bovenal met 
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twijfel of dit wel de juiste weg was. Enerzijds was er het 
verlangen om de kerk te dienen, anderzijds de vrees om in een 
te krappe toga te worden geperst. De geloofsweg die ik heb 
afgelegd, en nog altijd afleg, is mystiek, persoonlijk en verre 
van rechtlijnig, en laat zich niet vangen in rigide structuren, 
dogma’s of hokjes. 

 
En zij vervolgt: 
 

Soms kan het bevrijdend zijn om een deur te sluiten. Maar 
betekent dat dan dat we moeten stoppen met het koesteren van 
dromen over een kerk die openstaat voor diverse 
perspectieven? Verandering is iets dat onvermijdelijk en 
noodzakelijk is. Dit geldt ook voor het laten afsterven van 
structuren die te zwaar en te statisch zijn geworden, en die 
verstrikt zijn geraakt in een vicieuze cirkel die zichzelf blijft 
herhalen. Daar waar het water stil staat, verdwijnt het leven. 
De uitdaging is om te anticiperen op een wereld in 
verandering. Om niet bang te zijn voor nieuwe perspectieven, 
en ons erdoor te laten uitdagen. Om groei te omarmen als een 
noodzakelijk geschenk voor dit leven. En bovenal om 
Christus opnieuw te ontdekken als het kloppende hart van 
onze gemeenschappen, daar waar gedachte en geloof in 
constante beweging zijn. Dat kan met toga, maar net zo goed 
schrijvend achter je laptop. 
 

Met Kelly komt het wel goed, lijkt me. Minder optimistisch ben ik 
over onze VPKB. Wie is de volgende die weggejaagd wordt of zich 
genoodzaakt ziet af te haken? 
 
Joop van der Horst 
 
https://kellykeasberry.com/2024/08/13/predikanten-exodus-als-de-
toga-begint-te-knellen/ 

https://kellykeasberry.com/2024/08/13/predikanten-exodus-als-de-toga-begint-te-knellen/
https://kellykeasberry.com/2024/08/13/predikanten-exodus-als-de-toga-begint-te-knellen/
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WOORDEN VAN DE KERK 

Rentmeester 
Graag stel ik me voor dat er een nieuwe rentmeester nodig is. Dat 
God meegaat met zijn tijd en dat er deze keer democratisch 
gekozen zal worden. Wie wordt de nieuwe rentmeester? God heeft 
iedereen uitgenodigd, de mens en al de dieren van de ganse aarde. 
De olifant is er, de mol, de garnaal, de haas en de kip. Zelfs de 
muggen en de vlooien zijn vertegenwoordigd. Echt iedereen is 
gekomen. 
 
Voorafgaande aan de verkiezing mag men pleiten voor of tegen 
kandidaten. God zit de vergadering voor en laat iedereen aan het 
woord. Als eerste komt de mens naar voren. Zoals meestal. De 
mens betoogt dat de vergadering er goed aan zou doen hém als 
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rentmeester te kiezen. Daar zijn goede argumenten voor, vindt hij. 
De mens is namelijk veruit het slimst van iedereen, en tot het 
meeste in staat. Wie kan er een raket naar de maan sturen? Wie 
heeft de computer uitgevonden? Wie het buskruit? Wie is in staat 
tot een harttransplantatie? 
Er is een aardworm die aan zijn buurman vraagt wat eigenlijk een 
haartrans-dinges is. Maar de buurman sist dat hij stil moet zijn en 
luisteren. 
 
Inderdaad begrijpt niet iedereen waar het over gaat. De mens beseft 
dat. >t Is te moeilijk. En hij vervolgt: “We hoeven het zover niet te 
zoeken. Ik vraag maar: wie kan er tot tien tellen?” 
Hier slaat menig dier de ogen beschaamd neer. Maar de mens 
concludeert: >t is steeds de mens die dat kan! En enkel hij! Welnu, 
dat maakt hem bij uitstek geschikt voor het ambt van rentmeester 
over de ganse aarde. 
 
Op de achterste rij klinkt bulderend gelach. Het is de dodo. Maar 
niemand schenkt er aandacht aan. De dodo mag trouwens niet eens 
mee stemmen want hij is al uitgestorven. De mens gaat tevreden 
naar zijn plaats terug. 
 
Dan komt een oude sabeltandtijger naar het spreekgestoelte. Hij 
erkent de grote kwaliteiten van de mens. Dat van die raketten en het 
buskruit en de computers is wel waar. En >t is indrukwekkend. 
Maar ook: de meeste dieren hebben daar niets aan. Voor hen had dat 
niet gehoeven. Hij wil er verder op wijzen dat de mens praktisch 
zijn hele familie, ja zowat zijn hele soort heeft uitgemoord. 
Ergens in het midden roept een uil iets over een boek dat hij 
gelezen heeft. Iets van Latour. Maar niemand kent dat boek en de 
oude sabeltandtijger gaat verder. 
  
De tijger vervolgt aldus: “Ook als u van mening zou zijn dat het 
uitsterven van de sabeltandtijger geen groot verlies voor de wereld 
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zou zijn, dan zult u moeten toegeven dat niet enkel ik en mijn soort 
met uitsterven bedreigd worden, maar honderden, ja duizenden 
diersoorten. Is het niet doordat wij bejaagd worden voor onze huid, 
onze slagtanden, onze levertraan, onze ballen als afrodisiacum of 
gewoon omdat men ons zo lekker vindt, dan is het wel omdat 
zoveel “rentmeesters” er gewoon plezier aan beleven ons te doden. 
Of om een tijgervacht als kleedje voor de open haard te hebben.” 
“Niet alleen wordt menige soort uitgemoord door bejaging, en dat 
is al erg genoeg, het is ook dat onze leefgebieden worden ingeperkt 
en afgepakt. Er is steeds minder plek voor ons. En >t is altijd weer 
de mens die alles van ons afpakt.” 
 
De tijger vindt daarom dat de mens niet de meest aangewezen 
nieuwe rentmeester is. Wat hem betreft liever iemand anders. 
Na de tijger komt er een vogel naar voren. De vogel is vrij wat 
feller dan de tijger. De vogel is er absoluut op tegen dat de mens de 
nieuwe rentmeester zal zijn. Hij wijst erop dat de mens zoveel gif 
op het land rondstrooit en zoveel plastic in de zee, dat de ene na de 
andere vogelsoort met uitsterven bedreigd wordt. Als het aan de 
vogel ligt, dan nog liever de kat als rentmeester dan de mens. 
De belezen uil probeert het opnieuw. Nu over een boek van Orwell, 
maar de giraf, die zelf nog nooit een boek gelezen heeft, maant hem 
uit de hoogte tot zwijgen. 
 
De vogel vervolgt: “Vrienden, ik bedoel maar, de mens als 
rentmeester lijkt me niet zo=n goed idee. Of eigenlijk bedoel ik: een 
heel slecht idee. Je zou de mens veeleer onder curatele moeten 
stellen. Amen!”. En door de rijen weerklinkt het in veelvoud: 
“amen, amen, amen”.  
Dan komt er van opzij beweging. Het is een varken dat naar voren 
komt. “Zei ik het niet?” mompelt de uil, maar de giraf geeft een 
trap in zijn richting die de uil nog maar net ontwijken kan. 
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Het varken spreekt: “Vrienden, dat is allemaal nog niks wat jullie te 
zagen en te klagen hebben. Sterven, en zelfs uitsterven, dat behoort 
allemaal tot de natuur. Er zijn erger zaken. Veel ergere. Weet dan 
dat ik, en miljoenen mede-varkens, alsmede talloos veel kippen (ik 
spreek hier mede namens de kippen) in de bio-industrie dagelijks 
gekweld en gemarteld worden. Alles door en voor de mens. En 
waarom? Omdat we lekker zijn. Hoe haalt iemand het in zijn hoofd 
om juist de grootste dierenmartelaar tot rentmeester te willen 
kiezen? Welk dier is zo gek? Enfin, behalve misschien de hond 
want honden zijn notoire collaborateurs. Maar een oprecht en 
zuiver voelend dier? En als u zelf weinig last van de mens hebt, 
weiger dan zijn kandidatuur ter wille van mij en mijn lotgenoten.” 
 
Als het varken, rood aangelopen van drift, het spreekgestoelte 
verlaat, klinkt alom een luid “Hear! Hear!” 
 
Het einde van de bijeenkomst daar ben ik niet bij geweest. Maar het 
ziet ernaar uit dat de kansen voor de mens niet gunstig zijn. 
 
Joop van der Horst 
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Verenigde Protestantse Kerk in België (VPKB) - Gemeente Leuven 

 
Kerkdiensten   elke zondag om 10u 
 
Kindernevendienst en –opvang (12-min)  elke zondag tijdens de kerkdienst 
Jongerendienst (12-plus):  om de andere zondag  

(niet in juli en augustus) 
 
VPKB-Leuven   https://vpkleuven.be 
VPKB (landelijk):    https://nl.protestant.link  
 
Locatie Kerk   Mariakapel 
    Matadilaan 6, 3001 Heverlee/Leuven 
 
Consulent    Ds. Petra Schipper 
    Antwerpen 

0486-12 50 44 
    petra.schipper@psc-antwerpen.be 

 
Samenstelling kerkenraad  Marjan Blok  tel. 0032 (0) 497 25 58 42 

Philipp Bratfisch  tel. 0032 (0) 495 29 23 58 
Henk Corpopraal  tel. 0032 (0) 485 36 20 39 
Anne-Merel Meijer tel. 0032 (0) 460 96 70 87  
Gerke Visser  tel. 0032 (0) 475 78 54 68 
Belianne Versluis 

  
Algemeen contact-adres kerkenraad:  info@vpkleuven.be    
   
Samenstelling bestuursraad  Chris Lefebvre 
    Michiel Ruiter 
    Cedrick Tilma 
     Joop van der Horst 
    Maarten Wilbrenninck 
 
Redactie Kerkbrief   Joop van der Horst 
    Jos Teunissen     
 
Vrijwillige bijdragen   Belfius 
    IBAN BE93 0680 7857 4067 
    BIC GKCCBEBB 
 
Plaat voorkant: “Christus in het huis van Martha en Maria, (ca 1654)”, Johannes Vermeer. 

 
 
 
 

mailto:petra.schipper@psc-antwerpen.be
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Routebeschrijving naar Mariakapel 
Matadilaan 6, 3001 Heverlee 

 

Met de auto: Op de ring van Leuven rijdt u naar de zuidoostkant 
daarvan: de Parkpoort. Bij de verkeerslichten van de Parkpoort verlaat u 
de stad via de Geldenaaksebaan. Dan neemt u de eerste straat rechts (bij 
een bushalte): Paul Van Ostaijenlaan. Daarna neemt u de eerste straat 
links (Zegelaan), dan weer de eerste links (Matadilaan). De kerk staat op 
het einde rechts: Matadilaan 6. Daar is ook  parkeerplaats. 

Te voet vanaf het 
station Leuven, via 
de Ring tot aan 
Parkpoort, dan 
linksaf via de 
Geldenaakse baan 
naar Paul Van 
Ostaijenlaan (zie 
boven): 2 km of 30 
minuten. 

Met het openbaar 
vervoer, vanaf het 
station Leuven op 
zondag: Bus 600, 
601 en N6 van 
Leuven Centraal 
Station tot de halte 
Parkpoort. Dan nog 
555m wandelen: bij 
de Parkpoort 
oversteken, via de 
Geldenaakse baan 
naar de halte Paul 
Van Ostaijenlaan 
(zie boven).  


